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Luister maar goed!

Woensdag stelde Geike haar meesterstuk over het oor en het
gehoor. Ze had het eerst over de delen van het oor zoals de
gehoorgang, de hamer, het aambeeld, de stijgbeugel, het
trommelvlies, het slakkenhuis, de gehoorzenuw en de buis van
Eustachius.

Geike vertelde ook over hoe je lichaam trillingen (van lucht dus
geluid) overbrengt naar je hersenen.

Ze had het over doof zijn en hoe je doof kan worden. Dan vertelde
ze over hoe meerdere soorten hoorapparaten en hoe ze werken.
Ze koos voor dit meesterstuk omdat ze zelf slechthorend is van bij
de geboorte. Het was super interessant en we hebben dingen
geleerd die we nog niet wisten.

Inlevingsactiviteit

Donderdag kwamen Ella en Laurence naar klas om ons te laten
voelen hoe het is om slechthorend te zijn. We deden eerst
oordopjes aan en dan een koptelefoon.

Ella begon een verhaaltje te vertellen terwijl we onze koptelefoon
en oordopjes aan hadden. Toen vroeg ze aan ons waar het over
ging. We moesten de antwoorden op ons blad schrijven. Dat was
van mij en veel anderen helemaal niet goed. |k hoorde echt niks.
We kregen ook een tekenopdracht en een dictee. Het tekenen
lukte me wel. Het dictee was weer minder.

Dan hebben we uno gespeeld in 5 groepen. 2 kinderen deden
weer de oordopjes en koptelefoons aan en de anderen speelden



gewoon. Ella veranderde de regels terwijl we speelden. De
kinderen met gehoorverlies hoorden dit niet en het spel was
daardoor niet meer eerlijk.

Daarna gingen we naar buiten om een tienbal te spelen. Het was
niet zo leuk want de jongens gooiden alleen naar elkaar en we
hoorden ook de regels niet.

Ella gaf toen nog wat uitleg over slechthorend zijn. Het was
interessant

Amber.




Pinokkio

Onze klas en de andere klassen, behalve klas 6, hebben op
dinsdag werkwinkels .

Ik had gekozen om naar een kinderopvang te gaan omdat ik het
leuk vind om kinderen te helpen.

Ik en Lili hebben als eerste de compost in onze school moeten
weg doen.

Dan mochten we kunstwerkjes uitknippen en kinderen uit bed
halen en pap geven. Ik vond het heel leuk.

Oona
Muziekles

In onze klas is er al even een stagiair, Sarah. Het is haar laatste
week bij ons. Tijdens €én van de lessen gaf ze ons muziek. Deze
les ging door op maandag in de namiddag.

We startten met een quiz met allerlei vragen over muziek. Zo
moesten we bijvoorbeeld naar een liedje luisteren om te zeggen
welke instrumenten we hoorden. Ook moesten we bij bepaalde
liedjes aangeven als we harde of zachte muziek hoorden. Er
waren ook vragen naar de verschillende stijlen binnen de muziek,
zoals countrymuziek, hiphop,... Ik geef eerlijk toe dat ik af en toe
moest gokken voor het goede antwoord. Na de quiz werden we in
groepjes verdeeld van 2 a 3 leerlingen. Elke groep moest
informatie opzoeken op de computer rond een bepaalde stijl van
muziek. Ik zat in een groepje met Nand en Milan. Mijn groepje
kreeg popmuziek als thema. De informatie die we konden vinden,
moesten we noteren op een grote flap. We vonden heel moeilijk

informatie. We hebben even moeten zoeken. Uiteindelijk vonden
we al wat informatie. We hadden wel te weinig tijd, dus moeten we
een andere keer verder zoeken. |k vond de les leuk.




Les muziek

Eerst deden we een quiz rond muziekgenres. Er waren vragen
zoals: ‘welk gevoel geeft dit liedje jou?’ Toen moesten we een flap
maken. Lukas, Nand en ik maakten er een rond popmuziek. We
zijn al heel ver maar we moeten wel nog dingen aanpassen. We
schreven iets over Michael Jackson: hij wordt de king of pop
genoemd. Madonna wordt de queen of pop genoemd. Ik vind de
lessen leuk.

Milan

Werkwinkel (tuinwerk met Johan)

Ik heb een werkwinkel gedaan met Sem en sommige jongere
kinderen. Ik moest samen met Sem kruiwagens vervoeren van de
composthoop naar de achterkant van het kamp van klas 1 en 2. Er
waren verschillende kruiwagens. Sommige waren gemaakt van
plastic, die waren groot en zwaar. Andere waren gemaakt van een
soort metaal, die waren kleiner en niet zo zwaar. Het stonk veel,
maar het was ook leuk. Wij hebben een verdwenen laptop
gevonden in het bos. Na de werkwinkel waren Sem en ik verder
aan het kijken voor de andere laptops. Op het einde hebben wij
gewoon gezeten en gepraat.

Aaron




Werkwinkel

Dinsdag hadden we werkwinkel. Ik zat in de werkwinkel van Tom.

Hij gaf een werkwinkel over collages. Lieze, Hannah, Gust en ik
zaten ook in de werkwinkel. Er waren ook nog veel andere
kinderen maar niet van onze klas.

Lieze en ik hebben samen een collage gemaakt.

De collage van ons is heel groot. We hebben een A1-blad
gebruikt. We
hebben veel
foto’s
gebruikt.

Ik vond het
leuk .

Camille

Actuakring Sem

Sem zijn actuakring ging over de mol. De mol is een programma
waarbij mensen worden uitgekozen om mee te gaan op reis. Dit
jaar gingen naar Thailand. Ze voeren doorheen de reis moeilijke
opdrachten uit om geld te verdienen voor de groepspot. Er is altijd
een saboteur, hij moet alle opdrachten proberen saboteren. Elke
aflevering moeten ze raden wie de saboteur is, meestal weten ze
het niet. Degene die er het verst van zit wordt eruit gesmeten.
Volgend jaar ga ik ook kijken. Het was interessant.

Eljin




Ringstick

Maandag hadden we extra sport. We deden een soort tikkertje dat
al wat leek op ringstick. Daarna deden we het spel ringstick.

In dit spel heb je in je team 1 iemand die een stok vastheeft en in
het doel staat van jouw ploeg. En met je team moet je proberen
naar je eigen doel toe te scoren met de ring. Je doet dit door je
ring over de stok te gooien.

Het was leuk!

Hannah



Sport donderdag

Vandaag begonnen we met een tikspel. Er werden 3 tikkers
aangeduid en die kregen dan een zachte buis en ze moesten ons
daar dan mee tikken. Daarna gingen we naar buiten en legde Evi
de looptest uit. Ik was samen met Oskar. Oskar moest eerst tien
minuten lopen en ik moest aanduiden hoeveel ronden hij liep. Dan
moest ik tien min lopen en ik had vijf toeren + 300 meter. Als
laatste deden we nog twee eindspelen. Eureka en moordenaar en
detective. Het was een leuke sportles.

Lowie G







Paralleltoetsen

In klas 6 zijn we gestart met paralleltoetsen. We doen dat omdat
de begeleiders hier zelf de toetsen maken, maar we moeten ook
tonen aan de overheid dat we basiskennis hebben. Daarom krijgen
we dus bijna elke dag een toets over de natuur, grafieken,...

Ik vind het super saai, want wie vindt er een toets ook leuk?

Remi

schaaktoernooi

Er is een schaaktoernooi bezig in de Koorddanser. Er zijn 42
spelers en die zijn ingedeeld in 8 poules van 5 of 6 kinderen: a, b,
c, d, e, f, g, h. We spelen in het lokaal van klas 5 over de middag.
Ik heb al 3 keer gespeeld en won al 1 keer. Ik zit in poule G en dat
is een zware groep. Van elke poule mogen twee kinderen door
naar de ‘knockout-fase’. Dan spelen we Y&-finales, kwartfinales,
halve finales en uiteindelijk de finale. De finale kun je dan volgen
op groot scherm in de circustent.

Het is leuk.

Sem




Pudding Berlijn

Elke donderdag is er Frans en vaak hebben we iemand die kookt,
iemand een verhaal vertelt en iemand die secretaris is. Vandaag
was ik de secretaris en Berlijn kookte. Berlijn heeft pudding
gemaakt en er was ook speculoos bij. Het was lekker.

Ellie

De menselijke huid en atopische dermatitis

Dinsdag gaf Ellie haar meesterstuk over de huid en eczeem. Ze
vertelde hoe een normale huid eruit zag en welke functie dit
orgaan heeft. Daarna vertelde ze wat een atopische dermatitis is.
Dat is een huid die ‘gaatjes’ heeft en door die gaatjes komen
bacterién naar binnen en vocht naar buiten. Ze vertelde ook hoe
je het kan krijgen. Het kan erfelijk zijn, maar je kan niemand
besmetten. Het ging ook over hoe je het kan behandelen met
zalfjes en nog andere dingen. We hebben ook zelf een zalf
gemaakt.Je mocht de geur kiezen. Er was munt, lavendel en
kamille, ... Het was leuk en we hebben veel bijgeleerd .

Guust

Weetje: De
huid is het
grootste
menselijke
orgaan!




Jarig!

Lowie V. was jarig. Hij
trakteerde met
fruitspiesjes! Dankjewel en
proficiat!

BXL

Maandag vertrekken we op Brusselklas. In klas hadden we al heel
wat voorbereiding.

Joost vertelde over Leopold Il. Hij was een Belgische koning die
veel gebouwen in Brussel liet bouwen. Hij betaalde dit met geld uit
de rubberhandel. Hij liet de rubber uit “zijn tuin” komen. Zijn tuin
lag in Midden-Afrika, het heette toen de kroondomeinen, maar het
was een groot stuk van het land Congo.

Die rubberhandel was eigenlijk heel erg. Er werden handen voor
afgehakt.

We hoorden ook over
beroemde Brusselaars;
Jacques Brel, Toots
Tielemans, Eddy Merckx en
Stromae.

We bekeken ook een filmpje
van de wereldtentoonstelling
in Brussel. Het Atomium werd daarvoor gebouwd. Het stond er
normaal niet meer.

Ik zou graag nu al willen vertrekken.

Louis



Chocolade

Otto deed vandaag zijn meesterstuk over chocolade. Hij toonde
veel filmpjes. Hij is naar twee chocolatiers geweest, eentje in
Ruiselede en 1 in Jabbeke. Hij stelde vragen aan de chocolatiers.
Dan toonde hij hoe hij thuis een Dubai-chocoladereep maakte. Alle
ingrediénten tezamen voor 6 repen was 80 euro want de
pistachepasta is duur. Dan mochten we een stukje zwarte
chocolade proeven en dan de Dubaireep. De Dubaireep vond ik
het lekkerst omdat ik de zwarte te bitter vind. Het was een lekker
meesterstuk.

Lowie G




